Nieuwsbrief mei/juni 2023

Sta in Balans

Geldersebaan 33, Tegelen
www.sta-in-balans.nl 06-29323848 nicole@sta-in-balans.nl

Beste lezer,

Het voorjaaris in volle gang, de bloesem staat in zijn mooiste
kleuren, vogeltjes zingen hun hoogste lied, alles in de natuur
is aan het ontspringen.

Vaak is dit ook een tijd om wijze keuzes te maken. Maar hoe
maak je wijze keuzes? In je relaties, je gezondheid, je werk
en de maatschappij. ledereen maakt deel uit van het
systemische veld, en het is nodig om je eigen plek stevig in
te nemen en een ander zijn of haar plek te gunnen.

Door dit te doen vergroot je jouw bewustzijn en inzicht zodat
je wijze keuzes kunt maken en je energie wijs kunt in te
zetten.

Om datgene los te laten wat losgelaten mag worden, zodat
je vanuit eigen wijsheid een keuze kunt maken, waarmee je
het jezelf goed laat gaan.

Ik wens je veel leesplezier!
Liefs Nicole
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Sta in Balans
AGENDA

11-5-2023 Ontwikkelingsavond
magnetiseren

16-5-2023 Familieopstellingen

22-5-2023 Workshop ‘systemisch inzicht van
een burnout’

25-5-2023 Spirituele healing avond

30-5-2023 Open Reiki avond

2-6-2023 - 7-7-2023 cursus Magnetiseren en
intuitief waarnemen

5-6-2023 Workshop numerologie en
familieopstellingen

8-6-2023 Workshop ‘in contact met je
innerlijke kind’

10-6-2023 Outdoor workshop
natuurcoaching ‘ik en mijn relaties’

14-6-2023 Workshop ‘van klacht naar
kracht’

20-6-2023 Ontwikkelingsavond
magnetiseren

24 en 25-6-2023 Reiki cursus graad
27-6-2023 Familieopstellingen

1-7-2023 Reiki cursus tweede graad

IK BEN IK
JIJ BENT JIJ
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Actie mei/juni

In de maanden mei en juni ontvang jij 25 procent korting op een Reiki

behandeling inclusief een edelsteenlegging, en een edelsteen voor
thuis die jij op dat moment uit kiest. Duur behandeling anderhalf uur.

Ademhalingsoefening ‘Nadi Sodhana’ ook wel genoemd
wisselademhaling

Doordat het weer nog veel schommelt van kou naar warmte in deze
periode van het jaar, en bij velen hooikoorts door de pollen in de
lucht op de loer ligt, kun je wat vaker te maken hebben met een
verstopte neus. ‘Nadi Sodhana' is een krachtige
ademhalingsoefening die in korte tijd een kalmerend effect heeft op
het zenuwstelsel. Deze oefening kalmeert het zenuwstelstel, verhoogt
innerlijke waarneming en verscherpt bewustzijn. Je ademt bij deze
oefening volledig in en uit. Hierdoor kan het lichaam meer zuurstof
opnemen wat zorgt voor een betere werking van je organen. Ze
helpt te ontspannen, mede omdat deze oefening een meditatieve
bezigheid is.

Je plaatst je rechtermiddelvinger op je derde oog (plekje tussen de
wenkbrauwen). Adem een aantal keren in en uit door de neus. Je
sluit daarna afwisselend met je duim en ringvinger, steeds na een
inademing, een neusgat af. Doe deze ademhaling zo'n 5 tot 10
minufen per dag.

NIEUW! Workshop ‘familie hoort erbij’

Na de zomervakantie start ik met een nieuwe (terugkerende)
workshop ‘familie hoort erbij’.

In deze workshop krijg je een korte presentatie wat systemisch werk
inhoudt en laat ik jou door middel van een aantal oefeningen,
meditaties en opstellingen je verbinden met je voorouders waardoor
je het belang gaat voelen van jouw plek in je familiesysteem.

We gaan hierbij:

- Je huidige plek zichtbaar maken in het systeem
- Inzicht geven in onbewuste verborgen patronen
- Zien wat van jou is of van de ander

- Inzicht krijgen wat leidt tot begrip

- Rust en ruimte krijgen tot leren en veranderen

Meer info over deze workshop in de volgende nieuwsbrief!

Belangrijke mededeling

- Zaterdag 13 mei wordt er door Reiki
Vereniging Cirkel een
ontmoetingsdag georganiseerd bij
de botanische tuin Jochumhof en
de kloostertuinen van Steyl
(Tegelen). Deze is van 11.00 uur —
16.00 uur inclusief Koffie/thee/lunch.
Kosten leden: €10,00 / niet leden:
€15,00. Opgeven kan tot 10 mei
door een mail te sturen naar
voorzitter@reikicirkel.nl

- Zondag 28 mei wordt door Likrali
weer de knusse spirituele beurs
georganiseerd bij Zaal de
Vriendenkring op Steyl (Tegelen)

Weetjes

Symboliek en spirituele betekenis van
de vil:

- Wijsheid van de ziel

- Magie, mysterie en oude kennis

- Verbonden met de maan

- Symbool van het vrouwelijke en de
vruchtbaarheid

- Belangrijke veranderingen in het
leven

- Het verlaten van oude gewoontes

- Stoppen met iets wat je al lang zou
moeten doen

Komt er een uil op je pad, in je dromen,
of vanuit het universum als een
schaduw in het bos of een wolk in deze
vorm, dan is dat vaak een teken dat je
klaar bent om een bepaalde stap te
nemen. Het is een teken dat je het met
vol vertrouwen op je kunt nemen, hoe
lastig het ook kan zijn om te doen.

Lieve groetjes en geniet van al het
moois van het voorjaar, Nicole X

Pagina 2 van 2



mailto:voorzitter@reikicirkel.nl

